
 

Voor ons is vrijheid vaak zo vanzelfsprekend, het is goed om hier bij stil te 

staan.  

Een dierbaar en kwetsbaar moment van samenzijn, samen stil zijn, samen 

herdenken, samen nadenken, en de pijn delen die er is en blijven zal.  

Vanwege de vermoorde familie, omgekomen familie of vrienden, en vanwege 

de onaanvaardbare aantasting van wat nooit, nooit mag worden aangetast: 

de waardigheid en de vrijheid van de mens, van iedere mens, van alle mensen 

Daarom blijft herdenken ook nadenken, en  waakzaam te zijn.  

Altijd, ook nu. Zeker nu. 
 


