
Een gedicht van Gerlof M Lutter 

Opstaan, 

tegen de verdrukking. 

Opstaan, 

voor de weerlozen. 

Opstaan, 

gezamenlijk met anderen. 

Opstaan, 

voor vrede, 

voor vrijheid, 

voor rechtvaardigheid, 

voor mooie idealen. 

Opstaan, 

voor elkaar. 

 

Maar niet iedereen kan meer opstaan. 

Velen zijn opgestaan en dan gevallen. 

 

Zij kunnen niet meer opstaan, 

liggen in lange rijen naast elkaar, 

in koude graven. 

 

Maar laten we niet vergeten dat ze zijn opgestaan. 

 

Opgestaan, 

tegen verdrukking. 

Opgestaan, 

tegen tyrannie. 

Opgestaan, 

tegen onrecht. 

Opgestaan 

en gevallen, voorgoed. 

 

Opgestaan, gevallen, zodat wij kunnen opstaan. 

Zodat wij kunnen staan in het licht van de vrijheid. 

 

2 minuten is niet genoeg. 


